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In deze dienst worden bevestigd of in dienst gesteld:  

 

Diaken    : Kees Scheffers 

 

Diaconaal medewerker  : Bert Pellikaan 

  Henk van den Ende 

 

Ouderling Kerkrentmeester : Andries Algra 

      Huib van Hoeven 

 

Kerkrentmeester  : Albert van Hoeven 

 

In deze dienst worden herbevestigd: 

 

Ouderling   : Adrie Huisman 

      Wilco Vahrmeijer 

Pastoraal medewerker  : Jan Frans Vreugdenhil 

      Gerda Vreugdenhil – Lekkerkerk  

 

Diaken    : Arend Looye 

 

Ouderling Kerkrentmeester : Wim Pontier 

Kerkrentmeester  : Marjolein Huisman – Veerhoek 

      Gerda Hofland – van Zwieten 

 

Wij nemen afscheid van:  

 

Diaken    : Cees van der Lugt 

      Henk van den Ende 

      Simon de Bruijn 

  



3 
 

Mededelingen 

 

Intochtspsalm Ps. 84,1 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 

Votum en Groet 

 

Klein Gloria 

 

Stilstaan bij de overledenen 

 

Orgelspel Abba Vader 

 

Liedboek 1005 | Petra Berger 

 

Kinderkerkjournaal 

 

Afscheid ambtsdragers door Anne Stelma-Ribberink 

 

Orgelspel Hemelhoog 617, 1 

 

Herbevestiging  

 

Orgelspel Hemelhoog 617, 2 
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Bevestiging en in dienst stellen  

 

Orgelspel Hemelhoog 617, 3 + naspel 

 

Bemoediging door Anne Stelma-Ribberink 

 

Zegen  

 

Ik geef je inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, 

op jou rust mijn oog.  Psalm 32, 8 

 

Liedboek 462 Zal er ooit een dag van vrede | Syb van der Ploeg 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing Mattheüs    9, 35-38  

10, 1a + 16 + 40-42 

 

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht 

in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het 

koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de 

mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er 

uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei 

tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig 

arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil 

sturen om de oogst binnen te halen.’ Daarop riep hij zijn twaalf 

leerlingen bij zich [en zei:] Ik zend jullie als schapen onder de 

wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de 

onschuld van een duif.  
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Wie jullie ontvangt, ontvang mij, en wie mij ontvangt, ontvangt 

hem die die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat 

het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een 

rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als 

een rechtvaardige beloond worden. En wie één van deze geringe 

mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het 

een leerling van mij is, ik verzeker jullie die zal zeker beloond 

worden.  

 

Overdenking: Ik zend jullie 

 

Liedboek 975, 1.2.3 

 

Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 

 

Jezus roept ons te belijden  

hem als Heer van het heelal,  

hoeder van ons broze lichaam,  

redder van wie faalt of valt.  

Zing het uit, laat elk het horen,  

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus’ glorie  

is op aarde neergedaald. 
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Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of huidskleur, rangen, standen -  

Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden,  

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 

 

Gebeden / Collecte 

 

Liedboek 425 

 

Vervuld van uw zegen  

gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis  

waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden,  

tezamen gezonden 

op weg in een wereld  

die wacht op uw woord. 

Om daar in genade  

uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep  

in het donkerste dal, 

door liefde gedreven,  

om wie met ons leven 

uw zegen te brengen  

die vrucht dragen zal. 

 

Zegen 


